Dag 1-5

Abram, ga op reis!

‘Sarai?’, roept Abram tegen zijn
vrouw als hij de tent binnen-
gaat. ‘Ja, Abram, is er iets? ‘Ga
maar eens zitten, Sarai, dan zal
ik je vertellen wat ik heb mee-
gemaakt. ‘Sarai, weet je wie
onze God is? Ik bedoel de Ene,
de echte God. De God die je
niet ziet, maar die er wel is. |k
heb de stem van God gehoord,
Sarai, heel duidelijk. Weet je
wat Hij gezegd heeft? Hij wil
dat we hier weggaan. Weg naar
een ander land.

‘Naar een ander land, Abram?
Welk land dan?’ ‘lk weet niet
naar welk land. God heeft ge-

zegd dat Hij het zal aanwijzen

als we onderweg zijn. Sarai zet grote ogen op. ‘le
weet niet naar welk land...? Is dat niet gevaarlijk?’
‘Gevaarlijk? Helemaal niet!” Abram schudt met zijn
hoofd. ‘God zal altijd bij ons zijn, Sarai. Alleen wij en
onze dieren en de mannen en vrouwen die ons hel-
pen en voor de dieren zorgen en onze neef Lot, die
gaan ook mee. En er is nog iets heel belangrijks! God
heeft ons ook iets beloofd.” Abram moet naar woor-
den zoeken, zo bijzonder is het.

‘God heeft beloofd dat Hij ons tot een groot volk zal
maken. Wij gaan kinderen krijgen en die kinderen
krijgen later ook weer kinderen en zo zal het een
groot volk worden.” Nu beginnen Sarai’s ogen te glan-
zen. Kinderen krijgen, dat wil ze al heel lang, maar
Abram en zij hebben er nog geen een... Maar als God
dat belooft, oh, dan gebeurt het toch nog!

Abram is nog niet klaar. ‘God heeft ook beloofd dat
Hij altijd bij ons zal zijn, Hij zal altijd goed voor ons
zijn.

Niet lang daarna begint de grote reis naar het onbe-
kende land. Abram en zijn mannen drijven alle dieren
bij elkaar. Sarai heeft alle spullen ingepakt. Lot, hun
neef, helpt ook mee.

Hoe ze hun nieuwe land vinden? Dat is niet zo moei-
lijk als God je de weg wijst. Daar vertrouwen Abram
en Sarai op. ledere dag lopen ze een stukje verder
naar het zuiden. Net zo lang tot ze weten: Hier is het!
Hier mogen we gaan wonen. Het land heet Kanaan.
De tenten worden opgezet, zo maar midden tussen
de mensen van dat land.

"Hoe zal het nu verder gaan?’, denkt Abram. Maar
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dan is daar weer de stem van God, die zegt: ‘Ik zal
dit land geven aan jouw kinderen, aan alle mensen
van jouw familie.” Blij zegt Abram tegen Sarai: ‘Hoor
je het, nu belooft God ons weer dat we hier mogen
wonen. Wat is God goed voor ons!” Abram gaat gelijk
God ervoor danken, samen met Sarai en alle mensen
die bij hem horen.

Dan gaat Abram verder op reis. Hij wil het land bekij-
ken. Eerst gaat hij naar het oosten. Daar zijn bergen.
Daarna naar het zuiden, daar begint de woestijn. En
overal waar hij komt, dankt hij God voor dit goede
land.

Vreemde opdracht kreeg Abram van God. Zomaar
op reis gaan zonder te weten waar je terecht zult ko-
men...

Goed dat Abram op God vertrouwd heeft. Wat God
zegt en belooft, komt altijd goed uit. Abram weet het
nu heel zeker: God heeft een prachtig plan met hem
en zijn familie. Daarom kreeg hij deze vreemde op-
dracht. God had Abram en Sarai lief. Daar vertrouw-
den ze op.

God heeft niet alleen Abram lief. Hij houdt ook van
jou en mij. Op Hem kunnen we altijd vertrouwen.
Wat Hij ook van ons vraagt, Hij gaat met je mee.

Dit verhaal lees je in de Bijbel.
Het staat in het boek Genesis, hoofdstuk 12.



